ONZE GEKOZEN CHRISTUS

Ik heb een verkorene uit het volk verheven. Psalm 89:20

Waarom, denk je, werd Christus uit ons eigen volk gekozen?Vraag het je hart maar eens, want
vaak voelt ons hart het antwoord beter dan dat onze woorden het kunnen zeggen. Was het niet juist
om onze Broeder te kunnen zijn, verbonden met ons in die diepe en heilige band van
bloedverwantschap? Wat een kostbare relatie is dat: tussen Christus en jou als gelovige! Jij mag
zeggen: “Ik heb een Broeder in de hemel. Misschien ben ik hier op aarde arm, maar mijn Broeder is rijk
- Hij is zelfs een Koning. En het mooiste van alles? Hij houdt van mij. Hij is mijn Broeder.” Blijf die
gedachte koesteren. Draag haar als een ketting van diamanten om je herinnering. Zet haar als een
gouden ring aan je vinger. Gebruik haar als het zegel van een Koning waarmee je je gebeden kunt
bekrachtigen, vol moed en vertrouwen. Want Hij is die Broeder die er juist is voor tijden van nood
en tegenspoed. Durf jij je ook zo aan Hem toe te vertrouwen? En er is nog meer: Christus werd uit
het volk gekozen opdat Hij onze noden zou kennen en met ons mee zou kunnen voelen. In de Bijbel
staat: “Hij werd in alles verzocht zoals wij, maar zonder te zondigen.” Hij weet dus hoe het voelt.
Verleiding, pijn, teleurstelling, zwakheid, vermoeidheid, armoede - Hij kent het allemaal, want Hij
heeft het Zelf meegemaakt. Onthoud dat, en laat het je bemoedigen. Hoe zwaar en moeilijk jouw
weg soms ook is, bedenk: die weg is al gemarkeerd door de voetstappen van jouw Verlosser. Zelfs in
de donkere vallei van de dood zul je Zijn afdrukken vinden. Waar jij ook naartoe gaat, Hij is jou altijd

voorgegaan. Elke last die jij draagt, heeft eens al gerust op de schouders van Immanuel.
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