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ONZE GEBEDEN VERTAALD

De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Romeinen 8:26

Omdat Gods troon een troon van genade is, worden daar zelfs onze onuitgesproken verlangens

begrepen. Als jij geen woorden kunt vinden om te bidden, leest God in Zijn genade toch wat er in je

hart leeft. Hij begrijpt het diepste verlangen van Zijn kinderen, zelfs hun zuchten dat niet in

woorden te vatten is. Bij een troon zonder genade zou zoiets nooit aandacht krijgen, maar God –

oneindig genadig als Hij is – buigt zich juist naar je toe. Hij doorzoekt je hart en leest daar wat jij niet

durft of kunt uitspreken. Heb je het ooit gezien? Een ouder die weet wat zijn kindje wil zeggen,

maar het niet kan uitspreken. Die ouder helpt het met de woorden, spreekt de zinnen voor, vult de

klanken aan. Zo doet de Heilige Geest dat ook voor jou. Vanaf de troon der genade helpt Hij je niet

alleen, Hij legt de juiste verlangens in je hart, Hij schrijft ze als het ware in je binnenste. De Geest

stuurt je gebed. Hij wijst je op wat je écht mag zoeken. Hij brengt je Gods beloften in herinnering,

zodat je Hem daaraan kunt houden. Hij legt zelfs de goede woorden in je mond. Van begin tot eind

is Hij de Alfa en de Omega van je gebed – net zoals Hij dat ook is van je redding. Want redding is

alleen genade – en hetzelfde geldt voor onze toegang tot Gods troon. Wat een troost is dat, vind je

niet? Zou je dan niet met veel meer vrijmoedigheid die troon van genade durven benaderen?
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