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ONZE ERFENIS

In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden. Efeze 1:11

Toen Jezus Zichzelf voor jou gaf, schonk Hij je niet alleen vergeving, maar ook alle rechten en

voorrechten die Hemzelf toebehoren. Hij, de eeuwige Zoon van God, bezat van nature een

heerlijkheid en majesteit die geen mens ooit kan opeisen. Maar als Jezus, jouw Middelaar en Hoofd

van het genadeverbond, koos Hij ervoor Zijn erfenis met jou te delen. Alles wat Hij verwierf door Zijn

gehoorzaamheid tot in de dood, heeft Hij ook voor jou verworven. Hij ging de heerlijkheid binnen –

maar nooit alleen voor Zichzelf. Denk daar eens goed over na: van jezelf heb je geen enkel recht op

de hemel. Je recht ligt helemaal in Christus. Als je vergeven bent, dan is dat door Zijn bloed. Als je

gerechtvaardigd bent, is dat door Zijn gerechtigheid. Als je groeit in heiliging, is dat omdat Hij door

God tot jouw heiliging is gemaakt. Als je bewaard blijft en niet valt, is dat omdat je veilig bent in

Christus Jezus. En als je op een dag volmaakt voor God zult staan, dan is dat omdat jij volmaakt bent

in Hem. Alles is in Hem en door Hem. Daardoor wordt Jezus verheerlijkt – en tegelijkertijd is jouw

erfenis gegarandeerd. Juist omdat Hij jouw deel is, wordt elke zegen nog kostbaarder, en zelfs de

hemel zelf nog stralender. Want jouw erfenis is niet in de eerste plaats een plek, maar een Persoon:

Jezus, jouw Geliefde, in wie jij alles hebt ontvangen. Durf daarom dieper en verder te gaan in de zee

van Christus’ vreugde. Hoe meer je Hem leert kennen, hoe meer je ontdekt van de gelukzaligheid

die God bereid heeft voor wie Hem liefhebben.
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