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ONVERWACHTE WELDADEN

Wanneer men reist liggen veel van de plezierige dingen in onverwachte uitzichten en taferelen die

op de reiziger afkomen wanneer hij een heuvel opklimt of afdaalt in een dal. Als de reiziger op een

lange eentonige weg alles in één keer zou kunnen zien, zou het een vermoeiende wandeling

worden. Maar juist de frisheid en nieuwheid van de gebeurtenissen, avonturen en onvoorziene

gebeurtenissen die voortdurend voorkomen, helpen om het leven opwindend, zo niet gelukkig te

maken. Ik dank God voor veel van de genadige weldaden die mij overkomen zijn, vers uit de geest

van Zijn voorzienigheid. Ik heb me dikwijls niet voor kunnen stellen dat zo'n meevaller op zo'n

onverwachte manier en op het juiste ogenblik mij zou kunnen overkomen. Het kwam op zo’n

verassende manier, dat het leek, alsof de Heere het graag plotseling aan mij wilde schenken en het

mij in mijn hand heeft gegeven.
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