ONVERSCHROKKEN PREDIKERS

Mijn geliefde broeder, u kunt niet nuttig zijn in de bediening, als u niet bereid bent om een dwaas,
een dief, of zelfs een duivel genoemd te worden! U zult uw werk nooit goed kunnen uitoefenen als u
bang bent om bekogeld te worden. De ware prediker vindt zijn preekstoel vaak als een plaats, die
weinig te verkiezen is boven een schandpaal. Maar hij is er tevreden mee om daar te staan omdat hij
weet dat al de scheldwoorden en de godslastering die hem overkomen, slechts het middel is
waarmee de wereld zijn erkenning en bewijs geeft van een door God gezonden man. Oh! Rust op
het verbond dat gemaakt is in genade, hou vast aan het verbond waartoe Christus u heeft gebracht
om met Hem te maken. Wees vastbesloten, dat zelfs al zou Hij uw vreugde, uw troost en uw rust

wegnemen, u ernaar zal staan om het verbond met Hem te houden.
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