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ONVERANDERLIJKE LIEFDE

En Mij harer kinderen niet ontferme, omdat zij kinderen der hoererijen zijn. Want hunlieder moeder

hoereert, die henlieden ontvangen heeft, handelt schandelijk; want zij zegt: Ik zal mijn boelen nagaan,

die mij mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank geven. Daarom, ziet,

Ik zal uw weg met doornen betuinen, en Ik zal een heiningmuur maken, dat zij haar paden niet zal

vinden. Hosea 2:4-6

Door de mond van Jeremia spreekt God deze woorden, “Bekeert u, gij afkerige kinderen! spreekt de

Heere, want Ik heb u getrouwd” (Jeremia 3:14 SV). Ik geloof dat niets het hart van de afkerige zo zal

breken dan het onderwijs van Gods onveranderlijke liefde voor Zijn volk.  Sommigen zeggen dat het

mensen aanzet tot zonde als we preken dat Hij hen, die Hij eens lief heeft gehad, nooit verlaat, maar

hen liefheeft tot het einde. Ja, ik weet dat de mens zelf erg laag is, hij kan zelfs de liefde zelf

veranderen in een reden om te zondigen. Maar waar ook maar één vonkje genade is, kan een mens

dat niet. Een kind zegt niet, “ik zal mijn vader beledigen omdat hij van mij houdt.” Zelfs in de

gevallen natuur is dat niet normaal, tenzij het geïnspireerd wordt door de duivel om in Gods liefde

motieven te vinden voor de zonde. En zeker, geen afkerig kind van God kan zeggen, “ik zal doorgaan

in de zonde zodat de genade overvloediger wordt.” Degenen die dat zeggen laten zien dat ze

verwerpelijk zijn en hun verdoemenis is rechtvaardig. Maar het afkerige kind van God, zal volgens

mij geen koord voelen wat hem zo weghoudt van de zonde dan de onveranderlijke liefde van God.

Afvallige, ik hoop dat het een gouden ketting is die u terugbrengt naar Christus. Jezus komt naar u

toe, Hij komt deze morgen naar u toe. U hoorde niet meer bij Gods volk. Je bent met schaamte

verdreven uit de gemeente. Maar Jezus komt naar u toe en wijzend naar Zijn wonden die Hij in het

huis van Zijn vrienden gekregen heeft, door jou handen, zegt Hij toch, “Keer terug, want Ík heb u

getrouwd.” Het is een relatie die u hebt verbroken en het mag eeuwig wettelijk gebroken worden als

Hij dat wil. Maar dat wil Hij niet, Hij haat het verwerpen. U bent met Jezus getrouwd. Kom terug

naar uw eerste Man, want Hij is nog steeds uw Man!
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