Onuitsprekelijke vreugde

Zo Hij vertoeft, verbeid Hem, want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven. Hab. 2:3

Wat is het dodl van beproevingen? Om ons in de genade te oefenen. Waar de meeste regen valt,
daar is het gras het groenst. Zo moet de regen van bekommernis de liefde van God in ons doen
groeien. Beproevingen zijn schatten. Als we wijs waren, zouden we a onslijden als de kostbaarste
juwelen beschouwen. De diepten van de bekommernis zijn diamantmijnen. Voor de christen zijn
beproevingen louter goud. Kind van God, zeg niet: ‘ De bloemen zijn dood, de winter heeft ze
vernietigd.” De winter heeft ze met zijn witte sneeuwmantel bedekt. Maar spoedig worden ze weer
levend en steken ze het hoofd weer op. Als een wolk de zon bedekt, zeg dan niet: ‘De zon is
uitgeblust.” O nee, de zon schuilt alleen maar achter de wolk en zal zorgen dat het zomer voor u
wordt. Als God Zijn aangezicht verbergt, zeg dan vooral niet: ‘ God heeft mij vergeten.” Hij
verbergt zich maar voor een tijd en dat doet Hij opdat u Hem temeer zult leren liefhebben. En als
Zijn aangezicht u weer toestraalt, zult u zich met een onuitsprekelijke vreugde verblijden. Het
wachten oefent ons in de genade. Het wachten oefent ons gel oof .
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