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ONTZETTEND

En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op

de aarde afliepen. Lukas 22:44

O!, als wij de afschuwelijkheid van de zonde onder woorden konden brengen, dan is er niet één

onder ons die er vrede mee zou hebben nog een enkel ogenblik in de zonde te volharden. Ik geloof

dat er een geween en gejammer zou opgaan. O mijn ziel, de zonde moet iets ontzettends zijn, als zij

onze Heere zo overweldigde. Indien immers de toerekening ervan het bloedige zweet van de reine

en heilige Zaligmaker deed te voorschijn komen, wat moet dan wel de zonde zelf zijn? Vermijd haar,

schenk er geen aandacht aan, wacht u zelfs voor de schijn ervan, wandel ootmoedig en voorzichtig

met uw God, opdat de zonde u niet schaadt, want zij is een buitengewone plaag, een eindeloze pest.

Leer verder kennen de weergaloze liefde van Jezus, dat Hij terwille van u en mij niet slechts in het

lichaam wilde lijden, maar er ook in toestemde om zelfs het afschuwelijke lot te dragen dat Hij als

een zondaar werd beschouwd, en om onze zonde onder de toorn van God kwam. Ofschoon hem dit

een lijden tot de dood toe kostte en grote verbazing, toch leed de Heere liever als onze Borg dan dat

wij zouden verloren gaan. Kunnen wij dan niet terwille van Hem blijmoedig vervolging verdragen?

Kunnen wij voor hem niet ernstig arbeiden? Zijn wij zo schriel, dat zijn zaak gebrek zal lijden, terwijl

wij de middelen hebben om dat te verhelpen? Zijn wij zo diep gezonken, dat het werk voor hem zal

verslappen, terwijl wij de kracht hebben om het voort te zetten? Met een beroep op Gethsemané

gelast ik u; als ge deel hebt aan het lijden van uw Zaligmaker, heb hem hartelijk lief, die u zo

mateloos liefhad, spaar voor hem geld noch krachten.
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