
 

Ons ware licht

In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in den
beginne bij God. Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt,

dat gemaakt is. In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. En het Licht
schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen. Johannes 1:1-5

Jezus Christus was het ware Licht in tegenstelling tot het rokende vlas van de traditie. Luister naar
de rabbijnen! Ze denken dat ze zelf het licht der wereld zijn. Hun drogreden is een eindeloze
woordenstrijd; hun onderzoek is uw studie niet waard; hun kennis is het weten niet waard. Ze
kunnen u precies vertellen wat het middelste vers van de Bijbel is en wat de middelste letter van het
middelste woord is. Ze bespraken hun paradoxen tot ze bedorven hoofden kregen. Ze verfijnden
hun leerstuk tot de leer in twijfel raakte; eenvoudige waarheid werd vernederd tot een dwaas
geklets; hun vertalingen van de Schrift waren een schijnvertoning en hun commentaren een schande
voor het gemeengoed. Maar Christus, het ware, het hemelse Licht, dooft al uw aardse lichten. De
Joodse rabbijn, de Griekse filosoof, de kerkelijke vader en de moderne theologische denker zijn
meteoren die oplossen in de mist. Zij maken het Woord van God nietig door hun tradities of hun
vermoedens. Geloof wat Jezus heeft gezegd, en wat Zijn apostelen hebben geleerd, en wat aan u is
geopenbaard in Zijn Eigen zuivere Woord – de Christus is het ware Licht.
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