ONS HART ALS WOONPLAATS

Ben je bereid, geliefde lezer, Christus te ontvangen: dan is er geen moeilijkheid op de weg; Christus
zal jouw Gast zijn; Zijn eigen kracht werkt in jou, maakt je gewillig... Wat een eer om de Zoon van
God binnen te laten! De hemel der hemelen kan Hem niet bevatten, en toch neemt Hij het op Zich
een huis in ons hart te vinden! Wijj zijn niet waardig dat Hij onder ons dak komt, maar wat een
onuitsprekelijk voorrecht wanneer Hij zich verwaardigt binnen te komen! Want dan maakt Hij een
feestmaal, en laat ons met Hem eten van de koninklijke lekkernijen. Wij zitten aan een feestmaal
waar Hij onsterfelijkheid geeft aan hen die er van eten. Gezegend onder de kinderen van Adam is hij

of zij die de Heere ontvangt.
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