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ONRUST OVER DE ZONDEN

... en na het vuur het suizen van een zachte stilte. 1 Koningen 19:12

Na deze harde boodschap is het voor u een zegen als het suizen van de zachte stilte u een zekere

mate van hoop geeft. Misschien is er niets opvallends in wat u nu gevoelt. Het is bij u geen ziekte

geweest die u verontrustte, u hebt in uw slaap geen prachtige droom gekregen, en u hebt niet op

een bijzondere manier Gods hand ervaren. Maar hoe dan ook: u voelt zich, waar u ook bent, niet op

uw gemak. Uw geest wordt gekweld, en u hebt geen rust. O wat is het een gezegende onrust die de

zondaar van zijn zonden afbrengt! Wat is het een zoete bitterheid die een schuldige ziel ten aanzien

van de wereld met walg vervult en haar doet hongeren en dorsten naar Christus. Het is mijn gebed

tot de Heere dat Hij velen van u deze onrust, en deze honger en dorst zal geven. Ik heb een paar

mensen gekend die dit zo hevig hebben ondervonden, dat ze op het werk zelfs geen rust konden

vinden. Ze hebben hun werk gedaan, dat wel, maar het was onder veel zuchten. Zelfs hun eten

scheen zijn smaak die het eens had, te verliezen, s Nachts was hun slaap onrustig, en als ze wakker

werden, was hun verdriet nog op hen. Ze hadden het gevoel er niet doorheen te zullen komen,

zolang het tussen God en hen niet goed was. Dat bewerkt het suizen van de zachte stilte wanneer

God erin is.
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