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ONNASPEURLIJKE RIJKDOM

Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het

Evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Efeze 3:8

Christus te kennen en in Hem gevonden te worden - o, dat is leven, dat is blijdschap, dat is merg en

vet. Zijn onnaspeurlijke rijkdom zal het beste in de eeuwigheid gekend worden. Hij zal u op weg naar

de hemel alles geven wat u nodig hebt; uw schuilplaats zal de sterke rots zijn, uw brood zal u

gegeven worden en uw water zal gewis zijn; maar daar, daar zult u het gezang horen van degenen

die triomferen, het geroep van degenen die feesthouden en zult u de Verheerlijkte en Geliefde

aanschouwen. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus! Heere, leer ons meer en meer van Jezus, zo

zullen wij het goede nieuws aan anderen vertellen. Als we het anderen doorgeven, zaaien we slechts

voor onszelf. Hij die een goede rentmeester is, en bereid is om wat aan hem toevertrouwd is, voor

zijn Heere te gebruiken, zal meer toevertrouwd worden. Vriend van Jezus, geeft u Hem wat u is

toevertrouwd? U is veel gegeven — wat is uw vrucht? Hebt u alles gedaan? Kunt u niet meer doen?

Zelfzucht is zonde. God verhoede dat een van ons de zelfzuchtige en afbrekende weg zou volgen,

waarop we slechts voor onszelf leven. Jezus behaagde Zichzelf niet. Alle volheid woont in Hem en

uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen. O, dat we ter wille van Jezus van nu af aan niet meer

voor onszelf zouden leven!
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