ONMETELLIKE LIEFDE

Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad. Jeremia 31:3

Soms vertelt de Heere Jezus Zijn kerk over Zijn liefdevolle gedachten. De Heilige Geest is vaak
geneigd om op een zeer genadige manier samen met onze geest te getuigen van de liefde van Jezus.
Je hoort geen stem vanuit de wolken en ziet geen visioen in de nacht, nee, onze ervaring van die
liefde is nog veel sterker dan dat. Zelfs als er een engel uit de hemel zou neerdalen om jou
persoonlijk te vertellen hoeveel de Redder van je houdt, zou dat bewijs niet overtuigender zijn dan
wat de Heilige Geest in jouw hart laat voelen. Vraag het maar aan de mensen die het dichtst bij de
poorten van de hemel hebben geleefd; zij zullen zeggen dat er momenten zijn geweest waarop de
liefde van Christus zo duidelijk en zeker voor hen was, dat ze het net zo min konden betwijfelen als
hun eigen bestaan. Jij en ik hebben ook die verfrissende momenten meegemaakt in de aanwezigheid
van de Heere, waarbij ons geloof naar ongekende hoogten groeide. We durfden ons hoofd te laten
rusten op de borst van onze Heere en twijfelden totaal niet aan Zijn genegenheid voor ons, net zoals
Johannes deed toen hij dat zo bijzondere moment beleefde. Sterker nog, de duistere vraag “Heere,
ben ik het die U gaat verraden?” kwam niet eens in je op. Zijn liefde omarmde je zo intens, dat al je

twijfels werden weggedrukt. Zijn liefde is voor onze ziel zoeter als wijn.
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