ONEINDIGE LIEFDE VAN CHRISTUS

De Vader heeft de Zoon lief zonder enig einde, en zo heeft de Zoon Zijn volk lief. Vertrouw erop dat
Christus zelfs tot in het graf met je mee zal gaan, en dat Hij vanuit het graf weer jouw Gids zal zijn
naar de hemelse heuvels. Bovendien heeft de Vader de Zoon zonder enige maat lief, en dezelfde
onmetelijke liefde schenkt de Zoon aan Zijn uitverkorenen. Het hele hart van Christus is gewijd aan
Zijn volk. Hij "heeft ons lief en heeft Zichzelf voor ons overgegeven". Zijn liefde gaat alle kennis te
boven. Wij hebben inderdaad een kostbare Verlosser, één die liefheeft zonder maat, zonder

verandering, zonder begin, zonder einde, zoals de Vader Hem liefheeft.
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