ONEINDIGE GENADE

Ik zal U loven onder de volken, HEERE; ik zal voor U psalmen zingen onder de natién. Want Uw
goedertierenheid is groot en reikt tot boven de hemel, Uw trouw tot de wolken. Verhef U boven de

hemel, o God, en Uw eer over de hele aarde. Psalm 108:4-6

Misschien heb jij ook wel eens ervaren dat Gods genade ‘reikt tot boven de hemel'. Het voelde
toen alsof Zijn genade boven alles uitstijgt. En wat betreft Gods goedertierenheid, die probeerde je
te bevatten totdat je besefte dat je niet verder kon, omdat deze zo groot is dat zij “reikt tot boven de
hemel.” Tk geloof dat we nauwelijks kunnen verwachten dat wij alle goedertierenheid en trouw
zullen kunnen bevatten die God ons wil laten horen of lezen. Zijn trouw reikt “tot de wolken”, en
daar moeten we haar voorlopig laten. Wanneer God ophoudt met het openbaren van nieuwe
dingen, mogen wij ook ophouden om ernaar te vragen. Ik denk terug aan een schilderij dat ik ooit in
Florence zag, het heette 'De slapende Verlosser'. Vredig ligt Hij te rusten in de kribbe te Bethlehem,
omringd door engelen die met een vinger op hun lippen zachtjes proberen Hem niet uit Zijn heilige
slaap te wekken. Zo is het ook met Gods waarheid. Wanneer zij slaapt, probeer haar dan niet te
wekken. Er is al zoveel geopenbaard om te weten wat je n moet weten, en er zal op Gods tijd nog
veel meer aan je worden geopenbaard. Wacht geduldig op het moment dat jouw Heere voor jou

heeft bepaald, dan zal Hij je nog veel meer van Zijn wil bekend maken.
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