ONDEZOEK DE SCHRIFTEN

Zoek in de Schriften. Johannes 5:39 (Eng. vert. KIV)

H et Griekse woord dat hier met ‘zoeken’ wordt vertaald, betekent niet zomaar een beetje
rondkijken, maar echt grondig, nauwkeurig en met passie zoeken - zoals iemand die naar goud
graaft, of een jager die vol toewijding op pad gaat. Zo'n zoeken wordt van jou en mij gevraagd als we
met het Woord van God omgaan. Het gaat dus niet om een vluchtige lezing van een hoofdstuk hier
of daar, maar om een bewust, verlangend zoeken - geleid door het licht van de Heilige Geest — naar
de verborgen rijkdom die in de Bijbel ligt. De Schrift vraagt om onderzoek. Veel van wat erin staat,
ontdek je niet zomaar, maar alleen door je erin te verdiepen en je hart eraan te geven. Er is in Gods
Woord zachte melk voor wie pas begint, maar ook stevig voedsel voor wie sterker is geworden in
geloof. Als je je Bijbel alleen maar vluchtig doorbladert, zul je de echte schatten missen. Nee, je moet
graven en dieper delven, tot je de verborgen schat vindt. Want het Woord opent zich alleen voor
wie met ijver zoekt. Bedenk dit: dit zijn de woorden van God zelf! Wie zou die lichtzinnig durven
behandelen? Wie ze verwerpt, verwerpt niets minder dan God zelf, de Auteur ervan. Moge Hij ons
ervoor bewaren dat we ons Bijbelboek gesloten laten liggen, zodat het op de dag van rekenschap
tégen ons zou spreken in plaats van voor ons. Weet je wat zo mooi is? Het Woord van God beloont
verrassingen en ontdekkingen. Uiteindelijk wijst alles in de Schriften naar Jezus, want zoals Hij zelf
zegt: “Zij zijn het die van Mij getuigen.” En dat is de grootste motivatie om je Bijbel te openen: wie
Jezus vindt, vindt leven, vindt de hemel, vindt alles. Gelukkig is de mens, die terwijl hij leest en

zoekt, zijn Verlosser ontdekt.
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