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ONDERZOEK UZELF

Onderzoekt uzelven, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet, dat Jezus

Christus in u is? tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. Doch ik hoop, dat gij zult verstaan, dat wij

niet verwerpelijk zijn. 2 Korintiers 13:5-6

Ik heb menig ware gelovige gekend die bang was dat hij een hypocriet zou zijn, terwijl menig

hypocriet hier nooit over nadenkt. Duizenden die veilig naar de hemel zijn gegaan, zijn onderweg

vele malen gestopt en hebben hun hand op hun voorhoofd gelegd en gezegd: "Ben ik een ware

gelovige? Welk een ontzagwekkende gedachte! Ben ik echt van de dood naar het leven gegaan, of is

het een fantasie en een droom?" En toch zeg ik u dat de hypocriet zingend zijn weg bewandelt, hij

denkt veilig door de paarlen poorten te gaan, totdat hij uiteindelijk teruggetrokken word naar het

gat in de zijkant van de heuvel, dat is de geheime poort van de hel. Veel mensen die er eerlijk

uitzien, zijn tot op het binnenste verrot, zulk fruit kan de Koning aan Zijn tafel niet accepteren. O, u

die zich nooit afvraagt of u een christen bent, begin uzelf af te vragen of het zo is; onderzoek uzelf

of u in het geloof bent; laat het vermoeden u niet in zijn dodelijke omhelzing houden.
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