ONDERWIJS VAN DE HEERE

Velen kunnen de Schriften tot het verstand brengen, maar de Heere alleen kan het verstand
voorbereiden om de Schriften te ontvangen. Onze Heere Jezus onderscheidt zich van alle andere
leraren; zij bereiken het oor, maar Hij onderwijst het hart; zij behandelen de uiterlijke letter, maar
Hij brengt een innerlijke smaak voor de waarheid, waardoor wij de smaak en de geest ervan
gewaarworden. De meest ongeleerde mensen worden rijpe leerlingen in de school der genade,
wanneer de Heere Jezus hun door Zijn Heilige Geest de verborgenheden van het koninkrijk
ontvouwt, en hun de goddelijke zalving schenkt, waardoor zij in staat worden gesteld het
onzichtbare te aanschouwen. Gelukkig zijn wij, als ons verstand door de Meester is opgehelderd en

gesterkt!
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