Onderwijs mij

En Samuél zeide: Spreek, want Uw knecht hoort. 1 Samué 3:10

Spreek, Heere, dat ik onderwijs zal ontvangen. Ik ben bang dat er sommigen zijn die helemaal niet
onderwezen willen worden in de dingen van God. Ik ken sommige goede christenen — goed op hun
manier — die behoedzaam die gedeelten van de Schrift mijden die tegen hun overtuiging ingaan. Ik
ken er nog een heleboel meer die, als ze een tekst te pakken krijgen, die een beetje oprekken of een
beetje in elkaar duwen, om die dan te laten kloppen met wat volgens hun vooropgestelde mening de
waarheid zou moeten zijn. Dat moet uw werkwijze en de mijne maar niet zijn. We moeten zeggen:
Spreek, Heere, en zeg me wat Gij wilt. Wat Gij me ook te zeggen hebt, Meester, zeg het. De Heere
Jezus zal ons misschien ten antwoord geven: ‘Vele dingen heb 1k u te zeggen, doch gij kunt die nu
niet dragen.” Toch moeten we Hem vragen onsin a de waarheid te leiden. Als er een waarheid is
die u onder kritiek plaatst, bedenk dan dat er ietsin u is waartegen u moet strijden. U kunt de
waarheid niet veranderen — en de eenvoudigste manier is dat u zichzelf verandert. Wij moeten de
meetlat niet korter maken, maar proberen de hoogte te halen. We moeten ons hart voor God
neerleggen en Hem vragen of Hij Zijn waarheid erop wil schrijven. We moeten ons verstand en alle
vermogens die we bezitten onderwerpen aan de opperheerschappij van Jezus, met Mariaaan Zijn
voeten zitten en Zijn woorden van genade ontvangen. Spreek, Heere, leer me, en vertel me over
deze waarheid en over die, waarvan het nodig isdat ik die weet.
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