ONDERWIJS EN LEIDING

Wij zouden betere leraren voor anderen zijn, en minder vatbaar om door elke wind van leer te
worden meegesleept, als wij ernaar streefden een verstandiger begrip van het Woord van God te
hebben. Daar de Heilige Geest, de Auteur is van de Schriften, Hij het alleen is, die ons kan verlichten
om ze juist te verstaan, moeten wij voortdurend vragen om Zijn onderwijs en Zijn leiding in alle
waarheid. Als je dus, voor je eigen profijt en dat van anderen, verlangt "vervuld te worden met de
kennis van Gods wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht", wees er dan van overtuigd dat gebed het
beste middel voor je studie is. Met de hefboomwerking van het gebed kunt jij je een weg banen door

alles heen.
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