
© Het Spurgeon Archief

Page: 1

ONDERWIJS

En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en

nog weer anderen als herders en leraars. Efeziërs 4:11

Voordat de Heere Jezus na Zijn opstanding terugging naar de hemel, gaf Hij Zijn leerlingen

belangrijke opdrachten. Eén daarvan was: “Leer andere mensen over God.” En dat deden ze! In het

Bijbelboek Handelingen lees je dat vaak. Later, toen er kerken kwamen, zorgde God ervoor dat

sommige mannen leraars en herders werden. Dat is vandaag nog steeds zo. De Bijbel zegt dat de

Heere sommigen heeft gegeven om herders en leraren te zijn. Als we naar zulke mensen luisteren

terwijl ze de Bijbel uitleggen, leren we belangrijke dingen: over onszelf, over goed en kwaad, over

God en over de Heere Jezus. We leren hoe we vergeving kunnen krijgen en hoe we kunnen leven

zoals God het wil.

Christenen hebben altijd onderwijs nodig, hun hele leven lang. Dat is één van de redenen waarom

we naar de kerk gaan en de Bijbel lezen. We weten niet alles, dus we moeten blijven leren. Eigenlijk

dragen we allemaal een soort L-bord, net als mensen die nog leren autorijden!

In de tijd van dominee Spurgeon werd een ouderling uit zijn kerk erg ziek. Het leek erop dat hij

spoedig zou sterven. Toen Spurgeon hem bezocht, zei de man: “Ik heb geen twijfel, geen angst en

geen zorgen. Wat u mij hebt geleerd, heeft mij geholpen om te leven, en nu helpt het mij om te

sterven. Ik vertrouw helemaal op het kostbare bloed van de Heere Jezus – dat is mijn vaste en

zekere fundament.” Spurgeon vond dat heel mooi om te horen en ging blij en bemoedigd naar huis.

Wat bedoelde de ouderling met ‘wat u mij hebt geleerd’? Dat betekent: onderwijs over God, of

onderricht. Waarom leren christenen zulke dingen? We leren om te weten hoe we moeten leven op

een manier die God blij maakt. We leren ook hoe we kunnen sterven zonder angst, omdat we weten

dat Jezus ons redt. Als we op de Heere Jezus vertrouwen en geloven dat Hij voor ons aan het kruis is

gestorven, vergeeft God ons en mogen we eeuwig bij Hem zijn. Dan kunnen wij, net als de

ouderling, zeggen: “Ik rust op het kostbare bloed van de Heere Jezus. Dat is een stevig fundament.”
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