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ONDERSTEUND DOOR GODS HAND

Ook ondersteun Ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Jes. 41:10

Vrees voor vallen is heilzaam. Vermetelheid is geen teken van wijsheid. Er komen tijden over ons,
waarin wij gevoelen, dat wij ten onder moeten gaan, als wij niet een bijzondere ondersteuning
ontvangen. Hier hebben wij haar. De rechterhand van God is iets machtigs om op te leunen. Denk
eraan: het is niet slechts Zijn hand, ofschoon die hemel en aarde op hun plaats houdt, maar Zijn
rechterhand: Zijn macht verenigd met bekwaamheid, Zijn macht, waar zij het krachtigst is. Ja, dat is
nog niet alles, er staat geschreven: "Ik ondersteun u met de rechterhand van Mijn gerechtigheid”. De
hand, die Hij gebruikt om Zijn heiligheid te handhaven en zijn koninklijke vonnissen te voltrekken -
die zal worden uitgestrekt om wie op Hem vertrouwen te ondersteunen. Het gevaar, waarin wij
verkeren, is vreselijk, maar verheugend is onze veiligheid. De man, die God ondersteunt, kunnen de
duivelen niet ter aarde werpen. Onze voet moge zwak zijn, maar de rechterhand van God is
almachtig. De weg moge oneffen zijn, maar Almacht is onze steun. Wij kunnen moedig voorwaarts
gaan. Wij zullen niet vallen. Laten wij voortdurend leunen op Hem, op Wie alles steunt. God zal zijn
kracht niet terugtrekken, want zijn gerechtigheid is er ook: Hij zal trouw zijn aan zijn belofte, en trouw’
aan zijn Zoon, en daarom trouw jegens ons. Hoe gelukkig behoren wij te zijn! Zijn we het niet?
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