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ONDERSCHEIDENLIJK BIDDEN

En ik bid u, broeders, door onze Heere Jezus Christus, en door de liefde des Geestes, dat gij met mij
strijdt in de gebeden tot God voor mijj. Romeinen 15:30

Als we bidden, moeten we er een punt van maken onderscheidelijk te bidden. Er is een algemene
manier van bidden, waarbij de zaken niet bij naam genoemd worden. Dat is zoiets als een heel
regiment soldaten die hun geweren in alle richtingen afschieten; mogelijk dat er dan iemand geraakt
zou worden, maar de meerderheid van de vijanden zal niet geraakt worden. Ik meen dat er tijdens
de slag bij Waterloo nog geen precisiewapens bestonden; ze hadden alleen ouderwetse geweren
en hoewel de slag werd gewonnen, wordt er gezegd dat er net zoveel lood nodig was om iemand
te doden als het lichaamsgewicht van een man. Dit is in figuurlijke zin ook het geval met algemene
gebeden, waarbij de dingen niet afzonderlijk genoemd worden. Als u zomaar in het algemeen bidt,
zullen daarvan, als u dat oprecht doet, een aantal zegeningen het gevolg zijn; maar het vereist veel
gebeden om op zo'n manier iets tot stand te brengen. Maar als u met een vast, onwankelbaar
geloof, gericht om bepaalde genadegaven vraagt, zult u rijk gezegend worden.
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