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ONDERPAND EN ZEGEL

Gij zult Zijn Naam heten Immanuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons. Mattheus 1:23

God met ons. Als wij dit wonder verder beschouwen, dan zien wij een bewijs van welbehagen. Als de

Heere de mensheid aanneemt door een vereniging van zichzelf met deze zwakke natuur, moet dit

voor de mensheid een heilzame bedoeling hebben. God kan niet bedoelen het menselijk geslacht te

willen vernielen, terwijl Hij het met Zichzelf verenigt. Zo’n huwelijk als dit tussen de mensen en God

moet vrede brengen; oorlog en verwoesting worden zó niet aangekondigd. God vlees geworden in

Bethlehem, aangebeden door de herders, betekent niets anders dan ‘Vrede op aarde, in mensen

welbehagen’. O, zondaars, die beeft bij de gedachte aan de Goddelijke wraak, hef uw hoofden op

met een blijde hoop op genade en barmhartigheid, want God moet wel vol van genade en

barmhartigheid zijn voor dat geslacht, dat Hij zo boven alle anderen onderscheidt, dat Hij het met

Zichzelf verenigt. Schep goede moed, o mens van een vrouw geboren, en verwacht onnoemelijke

zegeningen; want: ‘Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.’ Als u kijkt naar rivieren, kunt

u vaak zien waar zij vandaan komen. Aan hun kleur kunt u zien over welke grond zij stroomden. De

rivieren die van de smeltende gletsjers afdalen, zijn dadelijk te kennen. Er is een tekst over een

hemels rivier, die u zult verstaan, als u die in dit licht beschouwt: ‘Hij toonde mij een zuivere rivier

van het water des Levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon van God en van het Lam.’ De

troon van God en van het Lam, zo staat er. Dan moet de rivier wel zuiver zijn als kristal, geen

stroom van gesmolten lava of verterend wraakvuur, maar een rivier van het water des levens.

Zondaars, als u ziet op: ‘God met ons’, zult u zien dat de gevolgen van de menswording u ten goede,

zoet, liefelijk, aangenaam, heilzaam, reddend en zaligend zijn. Hij is een Zaligmaker, en wel een

grote Zaligmaker, bekwaam om te redden, want Hij is almachtig en gewillig om het te doen, want Hij

is het strijdperk ingetreden, en heeft Zijn harnas aangetrokken voor het gevecht. Hij geeft de strijd

niet op voordat Hij heeft overwonnen.
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