
 

Onderlinge gemeenschap

Ziet, hoe goed en hoe lieflijk is het, dat broeders ook samenwonen! Psalm 133:1

De beste manier om een christen gelukkig te maken, is hem nuttig te maken in het ploegen van de
velden die God bewaterd heeft en hem de vruchten te laten inzamelen die Hij tot rijpheid heeft
gebracht. Een christelijke kerk geniet nooit zoveel harmonie, liefde en blijdschap dan wanneer ieder
lid hard aan het werk is voor God, iedere ziel zijn uiterste best doet om goed te doen en onderlinge
gemeenschap te beoefenen, iedere discipel een goede soldaat van het kruis is die de
gemeenschappelijke vijand bestrijdt. Op die manier zal de Heere Sion troosten door haar woestenij
in een gaarde te veranderen en haar wildernis in een Eden. En o, mijn broeders, hoe gelukkig is de
kerk als al haar leden actief bezig zijn, als alle bomen vrucht dragen, als zondaren bekeerd worden
en er dagelijks worden toegevoegd die behouden worden, als in plaats van de doorn de mirtenboom
zal opgaan en er in plaats van een distel een dennenboom zal opschieten, als God harde harten, die
als een rots waren, omkeert tot een vruchtbare bodem, waarop het koren van het koninkrijk kan
groeien. O, wat een blijdschap is het de Heilige Geest te bezitten! Groter vreugde is er niet!
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