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ONDER DE VERLOSTE GEREKEND

Ziet, dat volk zal alleen wonen, en het zal onder de heidenen niet gerekend worden. Numeri 23:9

Wie zou onder de heidenen willen wonen en met hen gerekend worden? Wel, zelfs met de

belijdende kerk is het zo gesteld, dat het moeilijk is om de Heere volledig te volgen binnen de kerk.

Er is zoveel wereldgelijkvormigheid en verwarring, dat men vaak verlangt naar ‘een verblijf in de een

of andere woeste wildernis.’ Het is zeker dat de Heere wil dat Zijn volk een pad volgt dat gescheiden

is van de wereld. We moeten beslist en duidelijk van haar uitgaan. We zijn apart gezet door een

goddelijk besluit, vrijkoping en roeping en onze inwendige ervaring heeft ervoor gezorgd dat we

anders zijn dan de mensen in de wereld. En daarom horen wij ons niet in de ijdelheidskermis of in

de Stad verderf op te houden, maar we moeten op de smalle weg wandelen waarop alle oprechte

pelgrims hun Heere moeten volgen. Dit verzoent ons niet alleen met de koude behandeling en de

bespotting van de wereld, maar het kan er zelfs voor zorgen dat wij ze met vreugde aanvaarden als

ons verbonddeel. Onze namen staan niet in hetzelfde boek. We zijn niet van hetzelfde geslacht. We

zijn niet aan dezelfde plaats gebonden en ook vertrouwen we niet op dezelfde gids. Daarom is het

goed, dat wij niet bij hen gerekend wordt. We moeten ervoor zorgen dat we alleen gevonden

worden onder het getal van de verlosten. Dan zijn we er tevreden mee om tot het einde

afgezonderd en eenzaam te zijn.
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