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ONBEKEND BIJ MENSEN, MAAR BEKEND BIJ GOD

Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk

dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere. Lukas

2:10-11

Let op hoe de engel begint: “Zie, ik verkondig u grote blijdschap... namelijk dat heden voor u

geboren is de Zaligmaker.” De vreugde begon dus bij de eersten die het hoorden, de herders. Voor

“u” zegt Hij, “voor u is de Zaligmaker geboren.” Zal die vreugde vandaag ook bij jou beginnen? Want

het heeft weinig zin dat Christus geboren of gestorven is, tenzij Hij voor jou geboren is en Zijn bloed

voor jou vergoten heeft. Persoonlijke betrokkenheid is het belangrijkste. “Maar” zegt iemand “ik ben

arm.” Dat waren de herders ook. Jullie armen, voor jullie is dit wonderbaarlijke Kind geboren. “Aan

de armen wordt het Evangelie verkondigd.” “Hij zal de ellendigen des volks richten; hij zal de

kinderen des nooddruftigen verlossen.” “Maar ik ben onbekend en onopvallend,” zegt een ander.

Dat waren de herders op het veld in de nacht ook. Wie kende die mannen die hard werkten en 's

nachts hun kudden hoedden? Maar jij, onbekend bij mensen, bent bekend bij God, en er is gezegd:

“voor u (dat ben jij) is de Zaligmaker geboren.” De Heere kijkt niet naar de grootheid van mensen,

maar heeft respect voor de nederigen. “Maar ik ben ongeletterd,” zeg je. Je begrijpt misschien niet

veel, maar Christus werd geboren voor de herders, en hun eenvoud belemmerde hen niet om Hem

te ontvangen, maar hielp hen juist daarbij. Laat het bij jou ook zo zijn: ontvang met blijdschap de

eenvoudige waarheid die in Jezus te vinden is.

Gebed: Heere Jezus, ik dank U dat U voor mij naar deze aarde bent gekomen. Help mij om in dit

geloof te leven, in de zekerheid dat ik door U geliefd, persoonlijk gekend en geroepen ben. Amen.
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