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ONBEGRIJPELIJKE LIEFDE

De liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat. Efeze 3:19

De liefde van Christus is zo zoet, zo rijk, zo groot en zo trouw dat ze ons begrip ver te boven

gaat. Hoe zouden we ooit in woorden kunnen vatten hoe bijzonder die liefde is voor jou en voor mij?

Ze is onmetelijk, ondoorgrondelijk – niemand kan haar volledig bevatten. Om iets van die liefde te

begrijpen, moeten we eerst beseffen wat Jezus achterliet: Zijn eeuwige glorie en majesteit. Hij was

gekroond in de hoogste hemelen, waar Hij als waarachtig God regeerde. Door Hem werden de

hemelen gemaakt, en rondom Zijn troon klonk onophoudelijk het “halleluja” van de hemelse legers.

Cherubijnen en serafijnen prezen Hem zonder ophouden. Hij was de Allerhoogste, verheven boven

alles, gezegend tot in eeuwigheid. Hoe zouden wij die glorie ooit kunnen beschrijven? En toch – hoe

onvoorstelbaar – legde Hij die majesteit af en daalde neer. Hij werd mens… meer nog, een man van

smarten. Hij leed, Hij huilde, Hij bloedde, Hij stierf. En niet zomaar: Hij droeg een dood vol smaad en

verlatenheid, zelfs verlaten door Zijn eigen Vader. Dat is een diepte van liefde en nederigheid die

ons verstand nooit zal kunnen doorgronden. Maar dit ene is zeker: dit is liefde. Pure, grenzeloze,

eeuwige liefde. Voor jou, heel persoonlijk. Laat die waarheid je hart vullen met dankbaarheid en

aanbidding. Laat het je troosten, bemoedigen en aansporen: jij bent geliefd met een liefde die geen

einde kent.
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