OMRINGT DOOR LIEFDE

En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft,
blijft in God, en God in hem. 1 Johannes 4:16

Elke dag mag je zien hoe Gods liefde jou omringt. Je ziet het in het eten dat je ontvangt, in de
kleding die je draagt, in elke adem die je in- en uitademt. Maar nog meer proef je het in de
overvloed aan zegeningen die Hij je steeds opnieuw geeft: de vrede die Hij in je hart legt, de levende
relatie met Hem en met Zijn Zoon, en de gebeden waarop Hij keer op keer antwoord geeft. Sta eens
stil bij deze dingen. Neem de tijd om ze te overdenken en hun waarde echt te proeven, want juist
daardoor voed je het vuur van je liefde voor God. Hoe meer je in elk geschenk het bewijs ziet van de
liefde van je Vader, hoe rijker je zult groeien in die wonderlijke school van Zijn liefde. Wat een
hemels voorrecht is het om in elk stukje brood Zijn liefde te smaken. Wat een diepe zegen om te
weten dat de lucht die je inademt doortrokken is van Zijn liefde; dat Zijn liefde je beschermt terwijl
je slaapt, en je 's morgens liefdevol begroet wanneer je wakker wordt. Zelfs als je ziek bent, werkt
Zijn liefde, die je vormt en onderwijst. In tijden van moeite is het Zijn liefde die de last verlicht. Zijn
liefde geeft en neemt, troost en tuchtigt, bemoedigt en hervormt. Waar je ook kijkt — boven je,
onder je, rondom je, in je hart en buiten je - overal is liefde. En als dit besef je hart écht vult, dan kan
het niet anders of je zult zelf een vlam worden - brandend van ijver en vurige toewijding voor Hem

die z0 van je houdt.
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