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OCHTENDGEBEDEN

Ochtendgebeden verankeren de ziel, zodat zij overdag niet zo gemakkelijk van God afdwaalt. Zij
doortrekken het hart, zodat het tot de avond een heerlijke geur van godsvrucht verspreid. Zij houden
de klederen van de ziel omhoog, zodat zij minder geneigd is te struikelen. Zij geven kracht, zodat de
ziel niet zal bewijken. De ochtend is de poort van de dag en moet goed bewaakt worden met gebed.
Het is een uiteinde van de draad waaraan de handelingen van de dag geregen worden en het moet
met toewijding geknoopt worden. Als we de gewichtigheid van het leven meer zouden voelen, dan
zouden we beter op de ochtenden letten. Hij die geen tijd neemt voor het gebed, en zich van zijn
bed naar zijn werk haast, is even dwaas als iemand die zijn kleren niet heeft aangetrokken en zijn
gezicht niet heeft gewassen. Laten wij ons baden in de zacht stromende rivier van gemeenschap
met God voordat de hitte van de wildernis en de last van de weg ons beginnen te benauwen.
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