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NU OF NOOIT!

Waarom zou je weigeren om op dit moment tot Christus te komen? Als je niet naar me wilt luisteren

om deze grote zegen te ontvangen, doe me dan tenminste recht door toe te geven dat de schuld

voor jouw uiteindelijke ondergang niet bij mij ligt. Wanneer we elkaar voor de grote witte troon

zullen ontmoeten, kun je me er niet van beschuldigen dat ik niet geprobeerd heb om je ervan te

overtuigen dat ook jij deze grote zegen kunt ontvangen. God weet dat ik al het mogelijke heb

gedaan om je op te roepen tot Hem te komen. In gedachten grijp ik nu stevig je hand. Voel je mijn

broederlijke handdruk? Er staan tranen in mijn ogen als ik je aankijk en zeg: 'Waarom wil je sterven?

Wil je niet aan je ziel denken? Wil je uit pure zorgeloosheid verloren gaan? Oh, doe dat niet, maar

weeg deze gewichtige zaken en maak een zeker werk van de eeuwigheid! Wijs Jezus, Zijn liefde, Zijn

bloed, Zijn verlossing niet af. Waarom zou je dat doen? Kun je dat doen? Ik smeek je, keer je niet af

van je Redder'.

Als je op de Heere Jezus vertrouwt en uit genade zalig bent geworden, houd je dan aan Hem vast.

Laat Jezus je alles in allen zijn en laat vrije genade je enige koers zijn en blijven. Niets is te vergelijken

met het leven van iemand die God liefheeft. Wanneer je alles wat je ontvangt als een genadegave

beschouwt, weerhoudt dat je geest van zelfingenomen trots of vertwijfeling. Het zal je hart

verwarmen met een intense liefde en dankbaarheid die oneindig veel aanvaardbaarder is voor God

dan alles wat ooit uit slaafse angst zou kunnen voortkomen. Zij die hopen gered te worden door

pogingen om rechtvaardig te leven kennen niets van die vurige hartstocht, die geheiligde passie, die

toegewijde vreugde in God die met de verlossing gepaard gaat en die, op grond van Gods vrije

genade, om niet gegeven wordt.

De wettische en slaafse vrees om uit eigen kracht verlost te worden is niet te vergelijken met de

vreugdevolle hartstocht die voortkomt wanneer men uit genade wordt aangenomen. Er is meer

wezenlijke kracht in de geringste emotie van geloof dan in alle inspanningen van wettisch zwoegen

of in alle vermoeiende hulpmiddelen van fanatici die door ceremoniën en inzettingen naar de hemel

willen opklimmen. Geloof is geestelijk en God, Die Geest is, verheugt Zich daarin. Je kunt jarenlang

bidden en naar de kerk gaan en allerlei ceremoniën en handelingen gebruiken, maar zonder geloof
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zijn ze niets meer dan een gruwel in Gods oog. Maar een blik uit een oog van oprecht geloof is

geestelijk en daarom kostbaar voor Hem.

Als je al behouden bent, denk dan ook aan de zielen van anderen. Je eigen hart zal pas bloeien als

het vervuld is met een intens verlangen om je naaste te zegenen. Het leven van je ziel is gebaseerd

op geloof, maar de gezondheid ervan is afhankelijk van de liefde. Zij die er niet naar streven om

anderen tot Jezus te leiden, zijn zelf nooit in de kracht van deze liefde geweest. Word ijverig in het

liefdevolle werk van Jezus. Begin thuis. Bezoek dan je buren. Verlicht de stad of straat waar je

woont. Verspreid het Woord van de Heer op alle plaatsen die binnen je bereik liggen.

Kom, laat me je in de hemel mogen ontmoeten! Ga toch niet naar de hel. Vanuit die ellendige

woonplaats is er geen weg terug. Waarom wil je het pad van de dood bewandelen als de Hemelpoort

voor je openstaat? Weiger de vrije genade niet, de volmaakte verlossing die Jezus aan eenieder geeft

die op Hem vertrouwt. Aarzel niet en stel het niet langer uit. Je hebt al genoeg tijd gehad om een

beslissing te nemen; onderneem nu actie. Geloof onmiddellijk in Jezus, neem een welgemeend en

onmiddellijk besluit. Neem deze woorden met je mee en kom vandaag nog tot de Heere. Denk

eraan, ziel, wat jou betreft kan het NU OF NOOIT zijn! Laat het nu zijn; het zou verschrikkelijk zijn

als het nooit werd. Ik vraag het je nogmaals: laat me je in de hemel ontmoeten.
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