NOOIT GESCHEIDEN VAN GOD

En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Johannes

11:26

Ja, Heer, wij geloven het. We zullen nooit sterven. Onze ziel kan van ons lichaam worden
gescheiden, dit is de natuurlijke dood. Maar onze ziel zal nooit van God worden gescheiden, dat is
de ware dood - de dood die de straf is op de zonde - het is de meest ergste straf die je kan
overkomen. Wij geloven dit met de grootste zekerheid , want wie zal ons scheiden van de liefde van
God, die in Christus Jezus, onze Heere, is? Wijj zijn leden van het lichaam van Christus. Zal Christus
delen van Zijn lichaam verliezen? Wij zijn getrouwd met Jezus. Zal Hij ons verliezen en weduwnaar
worden? Dat is niet mogelijk. Er is een leven in ons dat niet in staat is om van God gescheiden te
worden, ja, de Heilige Geest woont in ons, hoe kunnen we dan doodgaan? Jezus, Zelf, is ons leven,
en daarom is er geen dood voor ons, want Hij kan niet meer sterven. In Hem zijn we één keer aan de
zonde gestorven, en het doodsvonnis kan niet een tweede keer worden voltrokken. Nu leven we, en
we leven voor eeuwig. De beloning van gerechtigheid is eeuwig leven, en we hebben niets anders
dan de gerechtigheid van God en kunnen daarom de allerhoogste beloning aanspreken. Wij leven en
geloven, daarom geloven wij dat we zullen leven en genieten. Daarom gaan we voort met de

volledige zekerheid dat ons leven veilig is in ons levende hoofd.
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