
 

Nooit buiten gevaar

Wij zijn nooit buiten het bereik van verleiding. Zowel thuis als daarbuiten zijn wij vatbaar voor
verleidingen tot het kwade; de morgen opent met gevaar, en de schaduwen van de avond vinden ons
nog steeds in gevaar. Wie God bewaart, is wel bewaard, maar wee degenen die de wereld intrekken,
of zelfs ongewapend hun eigen huis durven te betreden. Zij die zich veilig wanen, zijn meer
blootgesteld aan gevaar dan anderen. De wapendrager van de zonde is zelfvertrouwen. Waan jezelf
niet veilig. We hebben een wachter nodig voor de nacht, zowel als een bewaker voor de dag. O, hoe
heerlijk is de liefde van Jezus die ons actief en nuttig maakt!
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