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NOG EEN KLEINE TIJD

Een kleine tijd op deze aarde zal de hemel hemelser maken. Niets maakt rust zo zoet als zwoegen.

Ons gehavende harnas en met littekens bedekte gelaat zullen onze overwinning boven roemrijker

maken, wanneer wij worden verwelkomd bij de zetels van hen die de wereld hebben overwonnen.

Wij zouden geen volle gemeenschap met Christus hebben, als wij niet een tijdlang hier beneden

verbleven, want Hij werd gedoopt met een doopsel van lijden onder de mensen, en wij moeten met

hetzelfde gedoopt worden, als wij deel willen hebben aan Zijn koninkrijk. De gemeenschap met

Christus is zo eervol dat de ergste smart een lichte prijs is om haar te verkrijgen.
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