NOG DE TLID VAN GENADE

Houw hem uit; waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij, antwoordende, zeide tot hem:

Heer, laat hem ook nog dit jaar (Lukas 13:7—8). Lees verder Hebreeén 10:26—31.

Jezus Christus heeft voor jou gesproken. De gekruisigde Verlosser is voor jou tussen beide
gekomen. Je vraagt, “waarom?” Ik antwoord, “Omdat de Heere Jezus geinteresseerd is in jullie
allemaal. We geloven niet in algemene verzoening, maar we geloven elk woord in deze kostbare
Bijbel. En in deze Schrift staan veel gedeelten die aan lijken te tonen dat Christus’ dood een
universele invloed had op de mensenkinderen. Er wordt ons vertelt dat Hij de dood smaakte voor
allen (Hebreeén 2:9). Wat betekent dit? Betekent dit dat Jezus Christus stierf om iedereen te
redden? Dat geloof ik niet, want het lijkt mij dat Christus met Zijn dood alles zal bereiken wat Hij
wilde bereiken, anders zou Hij teleurgesteld worden en dat is ondenkbaar. Maar stierf Hij dan op
een andere manier voor de hele mensheid? Dat deed Hij. Niets is volgens mij duidelijker in de
Schrift dan dat alle zondaren gespaard zijn als gevolg van de dood van Jezus Christus en zo
vertrappen mensen het bloed van Jezus Christus. We lezen dat sommigen de Heere verloochenden
Die hen gekocht had. Niemand die gekocht is met het bloed voor de eeuwige zaligheid zal ooit het
bloed vertrappen. Jezus vergoot Zijn bloed voor uitstel zodat ze gespaard konden worden. En zij die
Gods sparende genade omzetten in gelegenheden voor nieuwe zonde, vertrappen het bloed van
Christus. Aan dat onderwijs kun je vasthouden zonder vast te houden aan universele verlossing of
algemene verzoening, zonder die ontwijfelbare waarheid tegen te spreken dat Jezus Zijn leven
aflegde voor Zijn schapen (Johannes 10:15) en dat Hij toen Hij leed niet tevergeefs leed. Zondaar, of

je het nu weet of niet, de adem in je longen heb je te danken aan Hem die aan het hout hing.
Ter overdenking

Christus leed en stierf aan het kruis om iedereen te redden die zich zou bekeren en op Hem zou
vertrouwen. Gods uitstel geeft ons de mogelijkheid dat te doen (2 Petrus 3:9). Als we Zijn
vriendelijkheid en geduld blijven beledigen door Christus steeds weer te verwerpen in plaats dat we
ons bekeren, zullen we de schade groter maken en moeite verzamelen voor de eeuwigheid

(Romeinen 2:4-5; Hebreeén 10:29).
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