NIEUWHEID IN CHRISTUS

En Die op den troon zat, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. Openbaringen 21:5

Soms is het zo dat, wanneer iemand diep in verdriet is gedompeld of zich schaamt over zijn
vroegere leven — nadat hij berouw heeft gehad, spijt heeft betuigd en erom heeft getreurd — het
voelt alsof hij in een nieuwe atmosfeer ademt en aan een nieuw leven begint. Nadat hij het oude
zwaard heeft weggeworpen, verlangt hij ernaar te ontdekken wat hij kan doen met het nieuwe.
Nadat hij zijn oude gewaad heeft afgelegd, wil hij waardiger wandelen in de roeping die hem is
gegeven, bekleed met de nieuwe kleding die de Heere hem heeft geschonken. Misschien kan de
gedachte aan vernieuwing, het besef dat er een nieuwe tijd voor je is aangebroken, een kleine hulp
zijn wanneer je ziel zich mat en zwaar voelt, zodat je met nieuwe kracht en ijver wordt aangespoord.
En als dat niet onmiddellijk tot handelen leidt, moge het dan op zijn minst een oprechte hoop in je
wekken: dat er een nieuw begin in je leven mag komen — nieuwe kracht in plaats van oude
traagheid, nieuwe liefde in plaats van lauwe onverschilligheid, nieuwe ijver in plaats van doodse
passiviteit, en nieuwe, volhardende toewijding aan Christus in plaats van vroegere nalatigheid.

Moge God het zo schenken!
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