NIETS KAN ONS SCHEIDEN VAN DE LIEFDE VAN GOD

Want ik ben verzekerd dat noch dood noch leven, noch engelen noch overheden noch machten, noch
tegenwoordige noch toekomende dingen, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal

kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere. Romeinen 8:38-39

Kijk terug op al je ervaringen en denk aan hoe de Heere je door de woestijn heeft geleid, hoe Hij
je elke dag heeft gevoed en gekleed, en hoe Hij geduldig al je mopperen heeft verdragen. Herinner je
hoe Hij de rots heeft gespleten en je heeft voorzien van manna dat uit de hemel neerdaalde. Denk
aan hoe Zijn genade altijd genoeg is geweest in al je moeilijkheden, hoe Zijn bloed je vergeving
bracht voor al je zonden, en hoe Zijn roede en staf je hebben getroost. Als je terugkijkt op de liefde
van de Heere, laat dan je geloof vooruitzien en Zijn liefde voor de toekomst omarmen. Want het
verbond en het bloed van Christus omvatten meer dan alleen het verleden. Hij die je liefhad en
vergeven heeft, zal nooit ophouden met liefthebben en vergeven. Hij is de Alfa en de Omega, de
Eerste en de Laatste. Daarom hoef je, als je door het dal van de schaduw des doods gaat, geen angst
te hebben, want Hij is bij je. De dood kan je niet scheiden van Zijn liefde, en wanneer je de geheimen
van de eeuwigheid binnengaat, hoef je niet te beven. Wanneer we nadenken over de liefde van God,

brandt ons hart in ons en groeit ons verlangen om Hem nog meer lief te hebben.
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