NIETS KAN ONS SCHEIDEN VAN DE LIEFDE VAN GOD

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten,
noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons

zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Romeinen 8:38-39

Kijk eens terug op je leven en herinner je hoe de Heere je door de woestijn van moeilijkheden
heeft geleid. Hoe Hij je dag na dag heeft voorzien van wat je nodig had: eten, kleding, kracht. Hoe Hij
geduldig al je gemopper en geklaag heeft verdragen. Hoe Hij water liet stromen uit de rots om je te
verfrissen, en manna uit de hemel gaf om je te voeden. Denk er eens over na: hoe Zijn genade
telkens weer genoeg is geweest in al je problemen. Hoe Zijn bloed jou vergeving schonk voor al je
zonden. Hoe Zijn stok en staf je keer op keer troost en zekerheid hebben gegeven. En nu je zo
terugkijkt op alles wat Hij al voor je gedaan heeft, laat je geloof dan ook vooruitkijken. Want weet je:
het verbond en het bloed van Christus zijn niet alleen genoeg voor je verleden, ze zijn ook meer dan
genoeg voor je toekomst. Hij die jou heeft liefgehad en vergeven, zal nooit ophouden met liefhebben
en vergeven. Hij is het begin (Alfa), en Hij zal ook het einde (Omega) zijn. Hij is de Eerste en de
Laatste. Daarom hoef je zelfs in het dal van de schaduw van de dood geen kwaad te vrezen - want
Hij is bij je. Geen dood, geen duisternis, geen afstand kan je ooit scheiden van Zijn liefde. En zelfs
wanneer je eenmaal de mysteries van de eeuwigheid binnengaat, hoef je niet te beven: Hij is daar,

net zo dicht bij je als nu.
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