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NIETS IS VOOR GOD TE GERING

Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Amen. Romeinen 11:36

Geliefde lezer, hoe wanhopig is uw zaak? Met welke zware omstandigheden hebt u nu te maken?

Leg die voor aan de Vader. De God van de profeten leeft en Hij leeft om Zijn heiligen te helpen. Hij

wil niet dat het u aan iets zal ontbreken. Geloof in de Heere der heerscharen! Ga tot Hem, pleitend

op de naam van Jezus; ook u zult de vinger Gods zien die wonderen voor Zijn volk tot stand brengt.

U zal naar uw geloof geschieden. In onze uren van lichamelijke pijn en geestelijke aanvechtingen

worden we vanzelf tot gebed gedreven, zoals het scheepswrak door de golven op de kust gedreven

wordt. Laten we niet twijfelen; het geloof, niet de twijfel, is de bron van ons leven. Bovendien mogen

we God niet mistrouwen op grond van onze onbeduidendheid; want het is ondenkbaar dat voor

God iets te gering zou zijn. De wonderen die we door de microscoop gadeslaan, zijn even

opmerkelijk als de wonderen door de telescoop; we mogen de Heere noch in de ene, noch in de

andere richting beperken. Hij kan en zal Zijn goddelijke macht evenzeer in het leven van de mens

laten zien als in de loop der planeten. Er zijn heel wat mensen die ervan kunnen getuigen dat de

Heere Zijn hand heeft uitgestoken ten behoeve van hen die Hem vertrouwen. En een ieder mag dit

uitgangspunt ook in zijn eigen omstandigheden beproeven. Nog nooit heeft iemand dat tevergeefs

gedaan.
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