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NIET VERZETTEN

Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelve uit, en sloeg des hogepriesters dienstknecht, en
hieuw zijn rechteroor af. Johannes 18:10

Zou u graag willen dat u uw hele leven voor verdrukkingen bewaard zou worden? Ik denk dat velen
nu zullen zeggen: ‘Ja, als dat zou kunnen.’ Werkelijk? Zou u altijd gevrijwaard willen zijn voor ziekte,
armoede, zorg, rouw, laster, vervolging? Hoe zou het woord: ‘Ik heb u gekeurd in de smeltkroes der
ellende’ dan waar kunnen zijn? Wat zou de tekst die zegt: ‘Wat zoon is er die de Vader niet kastijdt?’
dan kunnen betekenen? Jezus zei: ‘Wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet
zijn’ (Luk. 14:27). Vormt u dan een uitzondering op die regel? O, verzet u niet tegen het lijden, want
door dat te doen, zou u zich wel eens tegen God kunnen verzetten. Toen Petrus zijn zwaard trok,
verzette hij zich, zonder dat te beseffen, tegen de verlossing. Als we ons verzetten tegen
verdrukking of vervolging, dan strijden we misschien tegen ongekende zegeningen. Verlangt u het
leven van een prins te leiden? Begeer zo’n gevaarlijk lot niet, want hoe zouden dan de Schriften
vervuld kunnen worden, die zeggen dat de discipel niet meerder is dan zijn Heere? Buig u voor de
majesteit van de Schrift en verdraag alle dingen ter wille van de uitverkorenen.
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