
© Het Spurgeon Archief

Page: 1

NIET VER VAN HUIS

O kinderen van God, de dood heeft zijn angel verloren. Het is zoet om te sterven en aan de borst

van Christus te liggen, waar je ziel uit je lichaam wordt gekust door de lippen van goddelijke liefde.

En jij, die vrienden verloren hebt, of die misschien een naaste moet missen, treur niet als zij die

zonder hoop zijn. Wat een zoete gedachte brengt de dood van Christus ons over hen die ontslapen

zijn! Zij zijn heengegaan, mijn broeders; maar weet je ook hoe ver zij zijn gegaan? De afstand tussen

de verheerlijkte geesten in de hemel en de strijdende heiligen op aarde lijkt groot, maar dat is niet

zo. Wij zijn niet ver van huis.
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