NIET TWIJFELEN OVER DE JUISTE WEG

En de kinderen Israels zijn ingegaan in het midden van de zee, op het droge; en de wateren waren hun

een muur, aan hun rechter- en aan hun linkerhand. Exodus 14:22

Uiteindelijk had het leger van Israél geen gids nodig toen het voor de zee stond. ‘Waarom dan niet?’
vraagt u. Waarom? Omdat ze niet uit twee wegen konden kiezen: ze konden de weg niet missen,
want ze moesten recht door de zee marcheren. De mogelijkheid om af te dwalen, was uitgesloten:
aan beide zijden bevonden zich muren van water en er bleef slechts één weg over. Als we dus in
grote problemen komen en daar niet uit kunnen komen, dan hebben we nauwelijks behoefte aan
een gids, want de enige weg die voor ons ligt, is die van onderwerping en geduld. Beproefd kind van
God, u zult uw verdrukking moeten dragen en als dat eenmaal duidelijk is, zult u niet langer over de
juiste weg hoeven te twijfelen. Werp al uw bekommernissen op Hem, Die voor u zorgt en bezit uw
ziel in lijdzaamheid. ‘O, maar ik dacht dat mij een ontsnappingsroute geboden zou worden.’ Luister!
‘U heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten
verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst
geven, opdat gij ze kunt verdragen (1 Kor. 10:13). Ziet u wel, u zult het moeten dragen. Waaraan u op
dit moment de grootste behoefte hebt, is geloof in God Die heeft gezegd: ‘Ik zal wederbrengen uit

Basan; Ik zal wederbrengen uit de diepten der zee’ (Ps. 68:23).
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