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NIET TEVREDEN MET HET VOEDSEL VAN DE WERELD

De ziel die ooit heeft leren zwemmen in de rivier van Christus, zal, wanneer zijn aanwezigheid

wordt teruggetrokken, als een vis zijn die door de visser op de zandige kust is gelegd, hij begint te

trillen en is in zware nood, hij zal snel sterven, als hij niet opnieuw in het water gedragen zal

worden. U kunt de smaak van het brood des hemels niet in uw mond krijgen en daarna tevreden zijn

met het eten van as. Hij die nog nooit iets anders heeft geproefd dan de bruine, gruizige koeken van

de wereld, kan heel tevreden over hen zijn; maar wie eens het zuivere witte brood des hemels heeft

geproefd, kan nooit tevreden zijn met de oude koeken van de wereld. Een mens die een ​

hartstochtelijke omgang met de komende wereld heeft is bedorven voor deze wereld. Ik bedoel niet

dat het hem bederft voor de noodzakelijke dingen, want het hemelse leven is het ware leven, zelfs

op de aarde, maar het bederft hem voor de zondige genoegens van deze wereld. Het voorkomt dat

hij zijn ziel met iets anders voedt dan de zoete liefde van de Heere Jezus Christus. Jezus is het

belangrijkste ingrediënt van al zijn vreugde en hij vindt dat geen ander genot onder de hemel het

waard is om vergeleken te worden met de zuivere wijnen van de Koning.
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