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NIET KUNNEN OPSTIJGEN

Dewijl dan blijft, dat sommigen in dezelve rust ingaan, en degenen, die het Evangelie eerst verkondigd

was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Hebreeën 4:6

In plaats van vleugels als van een arend te hebben om op te stijgen naar de hemel, kortwiekt een

geheim kwaad uw vleugels, zodat u niet kunt opstijgen. U zegt tot uzelf: 'Ik heb geen geloof en ik

kan niet verwachten dat God met mij verder zal gaan zonder geloof Het lijkt wel of ik geen liefde

heb, en als ik die wel heb, dan is ze diep weggezakt en ik kan mijzelf niet opwekken om tot God te

gaan. O, dat ik uit mijn binnenkamer zou kunnen weerkeren en uitroepen: “Ik heb overwonnen, ik

heb overwonnen!” Maar helaas, ik kreun tevergeefs en bereik niets. Ik ben half dood, koud en stijf en

ik kan niet hopen dat ik in het gebed tot God de overhand gekregen heb.’ Als u zich in zo’n situatie

bevindt, neem dan uw toevlucht tot het bloed van het Lam als uw voornaamste middel tot herstel.

Als u pleit op het bloed van het Lam, zult u zichzelf opwekken en zal God u verhoren. In het pleiten

daarop zult u rust ontvangen en een zoete verzekering van succes bij de troon der genade.



© Het Spurgeon Archief

Page: 2


