NIET BANG

Het is God, Die mij met kracht omgordt. Psalm 18 : 33a

In het gebed, met de kracht van een gelovig hart gedaan, ligt een prachtige vervulling van de tekst:
Hij zal mij kracht geven. Degene die een groot geloof heeft in God en wie door God is omgord met
kracht, hoe reusachtig sterk wordt hij, niet alleen in het gebed, maar ook in z'n

werkzaamheden. Heeft u nooit gelezen over die grote helden, die hele legers op de vlucht deden
slaan en die koningen verstrooiden als sneeuw op de berg Sion? Heeft u nooit gelezen over die
mannen die zonder vrees tegenover hun vijanden stonden, die naar voren stapten voor al hun

tegenstanders?

Ik las over een voorval in de oude kerk van Schotland, voordat de koning James hen het "zwarte
prelaatschap” wilde opdringen. Een zekere Andrew Melville en enkele van zijn bondgenoten waren
afgevaardigd om de koning op te wachten en toen ze op weg gingen met een kant en klare brief,
werden ze gewaarschuwd om voorzichtig te zijn en terug te gaan, want hun levens stonden op het
spel. Ze bleven staan en Andrew zei: Ik ben blij dat ik niet bang ben of zwak van geest waar het de
zaak en boodschap van Christus betreft; laat komen wat God belieft ons te zenden, onze opdracht

zal voltooid worden.
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