NEEM HEDENAVOND DE TOEVLUCHT TOT DE VRIJSTAD

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Avond"

Ulieden tot een toevlucht voor de bloedwreker. Jozua 20:3

Men zegt, dat de vrijsteden in het land van Kanain zo waren gelegen, dat men een daarvan op het
langst genomen in een halve dag kon bereiken. En zo is ook het woord van de zaligheid dicht bij ons;
Jezus is een tegenwoordige Zaligmaker, en de weg tot Hem is kort; het is slechts het eenvoudig
afstand doen van onze eigen verdiensten, en een aangrijpen van Jezus als ons alles in allen. Wat de
wegen tot de vrijsteden betreft, men zegt, dat zij zorgvuldig werden onderhouden; over elke stroom
was een brug gelegd, en iedere hinderpaal was uit de weg geruimd, opdat de vluchteling een
gemakkelijke doortocht tot de stad mocht hebben. Eens in het jaar gingen de oudsten van het volk
langs de wegen om in het onderhouden daarvan te voorzien, zodat niets de vlucht van wie ook
mocht belemmeren. Hoe gemakkelijk verwijderen de beloften Evangelie de struikelblokken uit de
weg! Overal bij de zijpaden en tweesprongen stonden handwijzers met het opschrift: "Naar de
vrijstad." Dit is een zinnebeeld van de weg tot Jezus Christus. Het is geen omweg van de wet; het is
geen gehoorzamen aan dit of dat; het is een rechte weg, "geloof en leef;" een weg, zo moeilijk, dat
geen eigengerechtige hem ooit kan betreden, en toch ook zo gemakkelijk, dat ieder zondaar, die
zich als zondaar heeft leren kennen, daarop de weg ten hemel kan vinden. Zodra de doodslager de
buitenwerken van de stad bereikte, was hij veilig; het was hem niet eens nodig ver binnen de muren
door te dringen, de voorstad bood hem reeds genoegzame bescherming. Leer hieruit, dat, wanneer
u slechts de zoom van Christus’ kleed aanraakt, u ook genezen zult worden; wanneer u Hem slechts
aangrijpt, al is het met een "geloof als een mosterdzaadje," zo zult u veilig zijn! Waar Gods
genadewerk begint, Daar moet de zonde sterven. Alleen verwaarloos de tijd niet, beuzel niet langs de
weg, want de bloedwreker is snel ter voet; het zou mogelijk kunnen zijn, dat hij u op de hielen volgt,

zelfs in dit stille avonduur.
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