NAUWGEZET ONDERZOEK

Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die

van Mij getuigen. Johannes 5:39

Onderzoekt de Schriften.’ Het Griekse woord dat hier met ‘onderzoeken’ vertaald wordt, betekent
een zorgvuldig, nauwgezet en ijverig onderzoeken, zoals mensen doen als ze naar goud zoeken, of
zoals jagers die op zoek zijn naar het wild. We moeten ons er niet mee tevreden stellen zomaar
oppervlakkig een paar hoofdstukken te lezen, maar we moeten met het licht van de Geest
welbewust zoeken naar de verborgen betekenis van het woord. De Heilige Schrift vereist
nauwgezet onderzoek - veel daaruit kan alleen maar geleerd worden door zorgvuldige studie.
Niemand die het boek van God zomaar oppervlakkig leest, kan daar enig voordeel van hebben; we
moeten daarin graven tot we de verborgen schat ontdekt hebben. De Schriften vereisen onderzoek.
Op dit uur rusten we op de beloften van onze trouwe God, en we weten dat Zijn woorden vol
waarheid en kracht zijn; we rusten op de leerstellingen van Zijn Woord die ons tot troost zijn; we
rusten in het verbond van Zijn genade, dat een haven van vreugde is. De Persoon van Jezus is de
rustplaats voor Zijn volk en als we tot Hem gaan bij het breken van het brood, in het horen van Zijn
Woord, het onderzoek van de Schriften, in gebed of lofzang, dan zullen we merken dat we in al die
vormen van benadering vrede voor onze geest zullen vinden. De God des vredes geeft volmaakte

vrede aan degenen die hun vertrouwen op Hem stellen.
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