NAMEN

Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. Lukas 3:8

Heel veel mensen kwamen tot geloof in Jezus door de preken van Spurgeon. Jarenlang hoorde
Spurgeon bijna elke dag van mensen die vertelden dat ze door hem in Jezus waren gaan geloven.
Maar er waren ook mensen die hem wel aardig vonden en hem steunden, terwijl ze eigenlijk zelf

geen echte christenen waren.

Eén van die mensen was een heel rijke man die Spurgeon erg mocht. Rijk zijn is op zich niet
verkeerd. In de Bijbel zijn ook mensen die veel geld hadden én goed leefden. Kun je er een paar
bedenken? Abraham was rijk, en Job ook. Het belangrijkste is niet hoeveel geld je hebt, maar hoe je

eraan komt en wat je ermee doet.

Deze rijke man had zijn geld niet op een eerlijke manier verdiend. Hij had vaak oneerlijke dingen
gedaan in zijn werk en was daardoor zo rijk geworden. Op een dag bouwde hij voor zichzelf een heel
groot en luxe huis, een villa waar hij fijn wilde gaan wonen. Het leek wel een klein paleis, met allerlei

spullen en apparaten zodat hij heel comfortabel kon leven.

Toen het huis klaar was, moest de man bedenken hoe zijn villa zou heten. Je kent vast je adres:
meestal een nummer en een straat, zoals “Schoolstraat 6”. Soms hebben huizen in plaats daarvan
een naam, zoals “Het Varen-dal” (ik heb zelf in zo'n huis gewoond, daar stonden veel varens in de
tuin). Net als mensen en huisdieren, hebben woningen soms ook namen! De rijke man wilde dus een

naam voor zijn nieuwe huis.

Hij vroeg aan Spurgeon of hij een leuke naam kon verzinnen. Eigenlijk wilde Spurgeon dat niet doen.
Maar de rijke man bleef maar vragen. Hij gaf niet op! Uiteindelijk bedacht Spurgeon een naam,

gewoon om van het gezeur af te zijn.

Er zijn huizen die “Dun Roamin” heten. Dat betekent eigenlijk: “Ik ben uitgezworven, hier blijf ik
wonen.” Spurgeon dacht na en zei toen tegen de rijke man: "Wilt u echt een naam weten voor uw
huis? Noem het dan ‘Dun Robbin™" Dat klinkt als “Ik ben klaar met roven (diefstal plegen)!” Want de

man had zijn geld op een oneerlijke manier verdiend.
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Daarna heeft Spurgeon nooit meer iets van de man gehoord!

lets soortgelijks zegt Johannes de Doper in de Bijbel: “Breng dan vruchten voort in
overeenstemming met de bekering” (Lukas 3:8). Christen zijn betekent dat je leven verandert. Je
stopt met stelen, liegen en bedriegen. Echte bekering betekent dat je nee zegt tegen zonde en je

leven aan Jezus geeft.
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