NADAT WE GEROEPEN ZIJN

En voorbijgaande zag Hij Levi, den zoon van Alfeus zitten in het tolhuis, en zeide tot hem: Volg Mij. En
hij opstaande, volgde Hem. En het geschiedde, als Hij aanzat in deszelfs huis, dat ook vele tollenaren en
zondaren aanzaten met Jezus en Zijn discipelen; want zij waren velen, en waren Hem gevolgd.
MARKUS 2:14-15

Matthets werd net zo snel geroepen en geleid om de Heere Jezus te volgen als dat hij tegen zichzelf
zei: "Wat kan ik nu voor mijn nieuwe Meester doen? Levi maakte een groot feest in zijn eigen huis
en zei tot de Heere Jezus: "Gij hebt mij gezegd U te volgen, en ik probeer dat te doen; en een van de
manieren waarop ik U volg is dat ik vanavond een groot feest in mijn huis zal hebben en al mijn oude
metgezellen zal gaan halen. Wilt U ook komen, en wanneer zij allen gelukkig zijn rond mijn tafel, wilt
U dan voor hen doen wat U voor mij gedaan hebt?". Wel, is het zo bij jou geweest, beste vriend(in)?
Heb je nog anderen tot Jezus gebracht? Heb je je kinderen tot Jezus gebracht? Heeft je gebed je man
tot Jezus gebracht? Hebben je smeekbeden je broers, tot Jezus gebracht? Zo niet, dan ben je er nog
niet in geslaagd om datgene te bereiken wat je levenswerk zou moeten zijn. Vraag de Heere om je
nu te helpen om te beginnen met iemand uit je eigen kring en je eigen positie, tot wie je met invloed
en macht zal spreken. Laat een ieder, naar zijn roeping, voelen: 'Hij die mij heeft bevolen Hem te
volgen, heeft mij bevolen dat anderen, door mij te gebruiken als instrument, ertoe worden gebracht

Hem ook te volgen'.
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