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Vrede zij ulieden

En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in het midden van hen, en zeide tot hen: Vrede zij

ulieden! Lukas 24:36

Bij de opstanding zal onze natuur vol vrede zijn. Jezus Christus zou niet gezegd hebben: ‘Vrede zij
ulieden’, als Hijzelf niet een diepe vrede in Zich had. Hij was kalm en onverstoord. Zijn hele leven
werd gekenmerkt door vrede, maar na de opstanding werd die vrede zeer opvallend. Er is geen
sprake meer van twistgesprekken met Schriftgeleerden en Farizeén en na de opstanding van onze
Heere zien we geen enkele strijd meer. Een Franse schrijver heeft een boek geschreven over de
veertig dagen die Jezus op aarde was na Zijn opstanding, en hij gaf het de titel: Het leven van Jezus
Christus in heerlijkheid. Hoewel in eerste instantie wat misleidend, is de titel minder onjuist dan
aanvankelijk lijkt, want Zijn werk was volbracht en Zijn strijd was voorbij en het leven van de Heere
in die veertig dagen was het begin van Zijn heerlijkheid. Zo moet ook ons leven zijn; we moeten
doordrenkt zijn van een eeuwige vrede en we moeten ons nooit meer van ons stuk laten brengen
door moeite, verdriet, angst en vervolging. Ons lichaam, onze ziel en onze geest zullen door een

oneindige vrede tot in alle eeuwigheid bewaard worden.
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